Conny,

leder leven kent dagen van regen en van zonneschijn.
lets wat jij maar al te goed wist.
Toch wist jij vaak tussen de regenbuien door
de zonnestralen en de regenboog te zoeken.
Je nimmer opgevende mindset en je zorg voor anderen
was iets dat jou enorm typeerde.

We wisten allemaal dat je het vaak niet makkelijk had.
Toch dacht niemand dat ons gesprek het laatste zou zijn
of dat die ene foto die je nam de laatste zou zijn.
ledereen dacht dat ‘'ons Conny’
nog vele glaasjes Baileys zou drinken.

Het lot besliste er echter anders over.

Conny, Vaarwel is nooit voor eeuwig, alleen voor even.
Ooit zien wij elkaar weer.
Tot die tijd blijf je in onze harten en gedachten.
Liefste Conny, Tot ziens!

De familie
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Conny,
Je hield van de mensen
en had altijd een onwrikbaar
vertrouwen in het leven.

Je bezat de wonderlijke
en aanstekelijke gave
om alles langs de
goede kant te zien.

Nu je van ons bent heengegaan,
resten ons nog enkel de kleine,
eenvoudige dingen en woorden,
waarin je voor ons verder leeft.

Jouw doorzettingsvermogen,
je goedlachsheid, maar zeker ook
je vriendschap en liefde
zullen nooit uit ons hart verdwijnen.

Liefdevol aandenken aan

Conny Laeremans

echtgenote van

Daniel Baumans

Gezicht van Luccon en Vooorzitster fotoclub Iris
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Dank aan: huisdokter Roger Depre,
kinesisten Daniél en Roman,
en het team van Nursing Birds Thuisverpleging
voor de goede zorgen die ze Conny hebben gegeven.



